
Pluspunten buurt en omgeving 
● Supermarkten en speciaalzaken in de wijk op loopafstand (bakker, viswinkel, bloemenzaak) 
● Meerdere gemeentelijke speeltuintjes om de hoek 
● Keuze uit meerdere scholen en kinderdagverblijven 
● Op loopafstand van station 
● Op loop/fietsafstand van het centrum met allerlei winkels, restaurants, cafés  
● Op de fiets ben je zo in het bos, bij het water/strandje, in de Ooijpolder 
● Makkelijke bereikbaarheid naar snelwegen 
● Fijne buren, waar je altijd een beroep op kunt doen 

 
Ons stukje ‘oude non’ is een mix van gezinnen met jonge kinderen, stellen jong en oud, 
alleenstaanden en studenten. Een gezellig straatje waarin we goed contact met elkaar hebben, er 
altijd iemand is die je kan en wil helpen (heel handig via onze buurt-whatsapp groep), en een paar 
keer per jaar iets leuks wordt georganiseerd. Verstopte paaseieren zoeken met de kinderen, een 
zomerbarbecue voor op straat met springkussen, op oudejaarsdag samen oliebollen bakken en 
uitdelen en spontane vrijdagmiddagborrels voor op het stoepje. Er is dus veel contact onderling 
mogelijk en de hele straat is betrokken met elkaar. Wij gaan deze straat enorm missen! 
 
Oneven zijde 
Onze directe buren wonen er al jaren, kennen allerlei mooie verhalen van vroeger, houden van 
gezellig buurten en zijn altijd bereid om ergens mee te helpen. Op de hoek wonen studenten: een 
rustig meisjeshuis waar we nooit last van hebben. De vrouwelijke bewoners passen af en toe op in 
de straat bij de gezinnen met jonge kinderen. Aan het begin van de straat zijn afgelopen jaar 
meerdere huizen verkocht aan starters en wonen nu allemaal jonge stellen. 
 
Even zijde 
Ook de woningen tegenover ons zijn naaste buren voor ons. Recht tegenover ons woont een jong 
gezin, mid 30, met een dochter van 3,5 en een zoontje van 9 maanden. Hij heeft een eigen 
onderneming in zonnepanelen en zij werkt als docent op de HAN. We hebben altijd heel fijn 
contact met elkaar en letten op elkaars huizen als we er niet zijn. En een reservesleutel bij je buren 
is altijd erg handig wanneer je je weer eens hebt buitengesloten… Aan de ene zijde woont een 
alleenstaande moeder met haar zoon van 7 jaar en aan de andere zijde een gezin waar de zoon 
net het huis uit is. Het rijtje verder af, wonen wederom rustige studenten. Aan het begin van de 
straat wonen nog twee jonge gezinnen, beiden mid 30. Het ene gezin met een zoontje van 3,5 en 
een dochter van 1,5 jaar, het andere gezin met een zoontje van 1 jaar.  
 
Toelichting recht van overpad, achtertuin 
Er loopt een recht van overpad tussen de twee percelen, waardoor iedereen een achterom heeft. 
Erg handig en in de praktijk betekent dit naast gemakkelijk burencontact hooguit de 
tweewekelijkse kliko. Vrijwel iedereen heeft zijn/haar dagelijkse activiteit (zoals de fiets naar het 
werk) aan de voorzijde van de woning staan. Voor ons is dit recht van overpad altijd een groot 
pluspunt geweest. Even snel achterom bij de buren om iets te vragen, kinderen die met elkaar 
spelen en makkelijk even een praatje maken met elkaar. De andere kinderen die er nu nog wonen, 
gaan ook verhuizen, dus de komende tijd geen rennende kinderen door de achtertuin… 
 
 
 


